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Regisseur Frank Beyer wilde ‘Jakob der Lügner’  al  in 1965 verfilmen,
maar door het verbod op zijn film ‘Spur der Steine’  kon dat niet.  Bijna
tien jaar later maakte hij  de film alsnog in een co-productie van de
DEFA en Beyers nieuwe werkgever DFF,  de Oost-Duitse televisie.

‘Jakob  der  Lügner’  speelt  zich  af  in  een  Oost-Europees  joods  getto  in  1944.  Jakob
Heym wordt  opgepakt  door  de  Gestapo,  de  geheime politie  van  de  nazi's.  Op  het
bureau hoort  hij  via  de  radio  dat  het  Russische  Rode Leger  in  aantocht  is.  Door
een gelukje  laat  de  Gestapo  hem vrij.  Jakob  wil  het  goede nieuws over  het  Rode
Leger nu met de andere bewoners van het getto delen. Hij weet alleen niet hoe hij
het  moet  brengen.  De  anderen  zullen  zich  misschien  afvragen hoe  hij  aan  het
nieuws is  gekomen.  Misschien denken ze wel  dat  hij  met de Gestapo samenwerkt.

Dus vertelt  Jakob een leugentje:  hij  heeft  het  goede nieuws gehoord op zijn  eigen
radio. Zijn bericht heeft zo’n positief effect en wekt zulke hoge verwachtingen, dat
Jakob zich  gedwongen ziet  te  blijven  liegen.

'Jakob  der  Lügner'  is  een  aangrijpende film.  Regisseur  Frank  Beyer  vertelt  het
verhaal  als  een  soort  sprookje.  Tegen wil  en  dank  wordt  Jakob  de  held  van  het
verhaal.  Hij  moet  dapper  zijn  en  de  bewoners  van  het  getto  hoop geven.

'Jacon der Lügner is de enige Oost-Duitse film die ooit werd genomineerd voor een
Oscar.  In  1999 maakte  de  Hongaarse  regisseur  Peter  Kassovitz  een  remake.
Hoewel  de  bekende Amerikaanse  acteur  Robin  Williams de  hoofdrol  speelde,  was
de film niet  zo  succesvol.
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