
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steeds meer historici richten zich op een nieuw cultuurhistorisch thema: de geschiedenis van 
gevoelens. Dat de omgang met emoties, hun zichtbaarheid en benoeming, door de tijden 
heen varieert, zal weinigen verbazen. Maar hoe schrijf je de geschiedenis van persoonlijke ge-
voelens die lang niet altijd direct geuit worden? En wat heeft een geschiedenis van emoties 
ons eigenlijk te bieden?  
 
Het veelbesproken werk van de historica Ute Frevert onderstreept de urgentie van het thema. 
Zij zal in deze lezing de geschiedenis van het eergevoel in Europa nagaan. Het lijkt erop alsof 
‘eer’ na een lange tijd van afnemend belang nu weer overal op de agenda staat. Hoe kunnen 
we deze geschiedenis van ‘eerverlies’ vertellen, en waarom zien we tegenwoordig een terug-
keer van de eer? 
 
Ute Frevert behoort tot de belangrijkste Europese historici van onze tijd. Na leerstoelen in  
Berlijn, Konstanz, Bielefeld en Yale, is ze tegenwoordig directeur van het Berlijnse Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung. Frevert heeft vele publicaties op haar naam staan en ontving in 
1998 de Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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