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Dinsdag 8 mei, 20 uur

Gareth Stedman Jones is een van de bekendste biografen van Marx. Met zijn hoek
geeft hij een fascinerende nieuwe kijk op deze haanbrekende denker in al zijn
facetten.

Moderatie: Marcel van der Linden

Goethe-Institut, Herengracht 410, Amsterdam

Woensdag 16 mei, 20 uur

Een boek over de weg van Marx naar het marxisme: volg negen jonge intellectuelen die
hun hele leven aan de overwinning van het kapitalisme hebben gewijd - met dramatische
persoonlijke en maatschappelijke gevolgen.

Moderatie: Maarten Doorman

Goethe-Institut, Herengracht 410, Amsterdam

Donderdag 17 mei, 20 uur

In dit filmdebuut volgt de kijker Karl Marx, Jenny Marx en Friedrich Engels
tijdens de roerige Europese revolutiejaren rond 1848.

Engelse ondertiteling. Introductie door Christina Morina

Goethe-Institut, Herengracht 410, Amsterdam

Op 29 mei (19:15 uur) ook te zien in de reeks DEUTSCHES KIND:

Het Ketelhuis, Pazzanistraat 4, Amsterdam

Dinsdag 22 mei, 20 uur

Twee heren tegen de rest van de intellectuele wereld: de belangrijkste vroege
geschriften van Marx en Engels, opnieuw vertaald en van commentaar voorzien.
Gesprek met Marcel van der Linden en Marin Terpstra. Moderatie: Jeroen Linssen
Goethe-Institut, Herengracht 410, Amsterdam

Donderdag 28 juni, 20 uur

Voor zijn film-installatie interviewde de Engelse kunstenaar Phil Collins oud-
DDR-docenten van het vak marxisme-leninisme. Wat is er nog over van de
deologie die ze doceerden?

Film & gesprek met Phil Collins en Thomas Elsaesser

Goethe-Institut, Herengracht 410, Amsterdam



