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(4 december 2003) Berlijn is  blut.  Dat betekent dat er bezuinigd moet
worden op de universiteiten en dat wederom betekent,  dat het
studentenprotest de afgelopen weken nieuw leven is  ingeblazen. Het
betekent echter niet  dat er geen meubels meer gekocht worden en
daarom opende IKEA deze week een derde vestiging in Berlijn.

van Katja  Geelhoed

Al  vanaf  de  zomer  is  de  nieuwe vestiging  van  IKEA onderwerp  van  gesprek.  Sinds
de  aankondiging  dat  de  Zweedse  meubelgigant  ook  in  Tempelhof  neerstrijkt,
stellen  mijn  vrienden de  aankoop van  hun nieuwe Billy,  Ivar  of  Björken  uit.
Vanwege de  mogelijke  openingsaanbiedingen en  omdat  de  nieuwe vestiging  zo
lekker  dichtbij  is.  Het  kan  aan  mijn  compleet  ontbrekende richtingsgevoel  liggen,
maar ik heb er meerdere malen mijn hoofd over gebroken, hoe het mogelijk is dat
deze  locatie  voor  iedereen,  onafhankelijk  van  de  buurt  waar  zij  wonen,  dichterbij
lijkt  te zijn dan de twee bestaande vestigingen. Om de mond tot mond reclame te
ondersteunen lanceerde  IKEA een zeer  geslaagde publiciteitscampagne onder  het
mom 'Berlijn  de  geheime Zweedse  hoofdstad'.  De  hierbij  behorende kaarten  met
daarop  een blonde Turkse  familie  aan  de  thee  zijn  inmiddels  een  collectors  item.
En zo  kwam het  dat  afgelopen week  de  eerste  IKEA-fans  in  slaapzakken voor  het
nieuwe blauwgele gebouw lagen. Dat er 's ochtends in de verkeersinformatie werd
gewaarschuwd voor  files  richting  Tempelhof.  En  dat  35  duizend mensen de
openingsdag van  de  nieuwe IKEA bezochten.  Op zijn  minst  merkwaardig.  Los  van
de vraag hoe  35  duizend mensen op  een  doordeweekse  dag tijd  vinden om naar
IKEA te  gaan,  vraag  je  je  af  waarom? Zouden al  deze  mensen in  de  buurt  wonen
en hun aankopen hebben Uiteindelijk  vond de  synthese  plaats  van
studentenprotest  en  IKEA-hype.  Driehonderd  studenten  protesteerden tijdens  de
openingsdag in  de  IKEA met  de  leus  'Leer  je  nog  of  spaar  je  al?',  variërend op  de
IKEA-slogan 'Woon je  nog  of  leef  je  al'.  Sommigen van  hen vroegen symbolisch
'Bildungsasyl'  aan  in  Zweden,  waar  het  onderwijssysteem volgens  hen wél  goed
geregeld is. Slim bedacht. En geruststellend: Duitse studenten zijn in staat tot het
voeren  van  ludieke  acties  en  onder  de  35  duizend bezoekers  waren  er  tenminste
driehonderd,  die  met  een  begrijpelijk  doel  de  IKEA bezochten.
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Katja  Geelhoed is  historica  en  woont  sinds  een  jaar  in  Berlijn.  Zij  is  de  vaste
columniste  van  het  Duitslandweb.

Dit  is  een  artikel  gedownload  via  duitslandinstituut.nl.

Artikel:  https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/2760/leer-je-nog-of-spaar-je-al

https://www.duitslandinstituut.nl/common/failedimport
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,276629,00.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,276181,00.html
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/politik/297822.html
https://www.duitslandinstituut.nl/artikel/2760/leer-je-nog-of-spaar-je-al

