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Vergeten Berlijnse plekken: het
Hansaviertel
Een pronkstuk in de ‘etalage van de vrije wereld’

Achtergrond  -  30  juni  2006

(3 juli  2006) De flatgebouwen aan de noordwestelijke rand van
Tiergarten lijken zich op het eerste gezicht niet  te onderscheiden van
andere flats.  Toch was het Hansaviertel  in de jaren vijftig een
pronkstuk in de ‘etalage van de vrije wereld’.

Tekst  en  foto’s:  Leonie  van  Nierop

De bouw van het  nieuwe Hansaviertel  was  meer  dan  alleen  een  modernistische
excercitie.  De  zogeheten  Internationale  Stijl  waarin  de  wijk  was  opgetrokken,
stond voor  de  vooruitgang en  zette  zich  af  tegen het  neoclassicisme van het
Derde  Rijk.  Bovendien  speelde  de  Koude Oorlog  mee.  Het  Hansaviertel  was  het
antwoord  op  het  Oost-Berlijnse  prestigeproject  de  Stalinallee,  die  op  hetzelfde
moment  werd  aangelegd.  West-Berlijn  had  de  status  van  ‘etalage  van  de  vrije
wereld’  en  kon  niet  onderdoen voor  de  naar  Moskous  voorbeeld  ontworpen
Prachtstrasse.  Met  de  klare  lijnen  van  het  Hansaviertel  diende het  Westen  de
'valse  pronkzucht'  van  de  Stalinallee  van  repliek.   

Leonie  van  Nierop  is  medewerker  van  het  Duitslandweb en  verblijft  momenteel  in
Berlijn.

Dit  is  een  artikel  gedownload  via  duitslandinstituut.nl.
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